HEY TIPTIENS!!!

Oktober is alweer voorbij gevlogen, dus het is tijd voor een nieuwe maand vol leuke
activiteiten!

2 november

Deze zondag staat in het teken van mysterie! Wie van jullie is er te vertrouwen, en wie
speelt er een dubbelspel? Vandaag komen jullie te weten wie jullie bondgenoten zijn en
wie jullie bedriegt, want we spelen De Verraders!!!

9 november

Het is glibberig, er zitten glittertjes in ... wat zou het zijn?? Jullie raden het waarschijnlijk
al, vandaag gaan we SLIJM MAKEN!!! Daarnaast is het ook self care-zondag met
zelfgemaakte maskertjes =

16 november

Smeer maar alvast jullie zangstemmen, want vandaag nemen jullie het podium in op
onze eigen karaoke!!!

22 november

Vandaag is het eindelijk zover.... filmavond!!!!*‘-{Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in
als ons! Verdere info zal zeker nog gecommuniceerd worden in de Whatsapp!

30 november

Aangezien jullie al druk aan het studeren zijn voor jullie examens (veel succes!!!) is het
vandaag Chiro van 16u-18u. Maar niet getreurd, we gaan er 2 actieve uurtjes van maken,
want we gaan een wandeling maken!! Hoe dit zal verlopen zullen jullie pas weten als
jullie komen;)

Wij hebben alvast al heeeel veel zin in deze nieuwe maand! Groetjes, Lies, Marjolein,
Margot en Sara xxx



