
 

 
TWEETAKT NOVEMBER 2025​

 
 



Beste sjamfoeters, 

Ons chirojaartje is al goed van start gegaan en wij zijn heel bij dat jullie elke week met veel zijn om 
samen de zondag super leuk te maken! Maar natuurlijk is dit nog maar het begin, eens kijken wat er 
nog op onze planning staat ;) 

 

Vrijdag 31 oktober: 

Trek je engste/coolste/griezeligste outfit aan, want wij gaan onze benen losdansen op de dansvloer 
van de kinderfuif. Zoals jullie misschien al door hebben is het in halloween thema. Ben jij klaar om de 
rest al dansend te laten schrikken? De leiding is er alleszins al klaar voor!  

 

Zondag 2 november:  

Al bekomen van de kinderfuif? Of hebben jullie nog wat energie over? Dat zal nodig zijn als jullie 
het grootste kamp van het bos willen bouwen! 

 

Zondag 9 november: 

De leiding is benieuwd of jullie wel goed opletten op school, we zullen deze zondag testen wie 
van jullie logisch kan nadenken en zo kan overwinnen! 

 

Zondag 16 november: 

Neem jullie speurhonden en vergrootglazen maar mee want wij gaan vandaag op een heuse 
schatzoektocht! 

 

Zondag 23 november:  

Enkel door samen te werken als een team kan je winnen, de leiding daagt jullie uit! Wij zijn ervan 
overtuigd dat wij als leiding zullen winnen, dus het is aan jullie om te tonen dat jullie sterker en 
slimmer zijn dan wij! 

 

Zondag 30 november: 

Oeioei, er is een moord gepleegd in ons mooie Melle… Maar de politie 
vindt niet wie het heeft gedaan, en de politie heeft onze hulp 
ingeroepen om het mysterie op te lossen! 

Zo, heel wat mooie vooruitzichten dus.. Wij zien het al volledig 
zitten! Lieve groetjes van jullie leiding  

Jay, grote Jasper, kleine Jasper, Torben en Jeroen 

 



Ahoooj speelclub maatjes ! 

Deze maand hijsen we de zeilen en varen we recht de piratenwereld in! 🌊​
We leren jullie alles wat nodig is om een echte piraat te worden — van het blinkend schrobben van het dek van 
de Vliegende Hollander tot het plunderen van goedgevulde schatkisten! Dus poets je haak, zet je ooglapje op en 
maak je klaar voor avontuur! 

Vrijdag 31 oktober : Arrr! Vrijdag is het tijd voor jullie eerste grote proef als piraat!​
Wie kan zich het beste verkleden (liefst als stoere piraat natuurlijk, maar alles mag zolang het feestelijk is!) en wie 
heeft de beste dansmoves op onze fuif? 💃🏴‍☠️​
Kom verkleed, laat zien wat je kan en verdien een handvol snoepjes uit onze schatkist van goud! Misschien wacht 
er zelfs een verrassing voor de best verklede piraat... 

Zondag 2 november: Deze zondag varen we met ons schip, de Vliegende Hollander, richting de 
kouterslag! Bereid je voor op een spannend gevecht tegen andere piratenbendes die ons goud willen stelen! Zorg 
dat je scherp bent, je zeebenen klaarstaan en je piratenkreet luid klinkt, want alleen de dapperste bemanning 
houdt stand! 💪☠️ 

Zondag 9 november: Vandaag leren jullie de kunst van het kanonschieten – een echte piratenvaardigheid! 🔥​
Elke voetbal, basketbal, tennisbal en pingpongbal wordt vandaag omgetoverd tot munitie! Wie mikt het best, wie 
heeft het vaste hand en wie blaast de vijand van het dek?​
Wees paraat, matrozen, want hier wordt beslist wie onze echte kanonniers worden! 

Zondag 15 november :Matroos Iben heeft op een van de Caribische eilanden een 
mysterieuze schatkaart gevonden! 🏝️​
Maar de kaart is oud, gescheurd en vol raadsels... jullie hulp is nodig om de geheimen te ontcijferen!​
We trotseren obstakels, puzzels en valstrikken om uiteindelijk de verborgen schatkist te vinden.​
Wie weet wat erin zit... goud, juwelen of misschien iets nóg waardevoller? 💎 

Zondag 23 november: Na weken van training zijn jullie echte volleerde piraten geworden!​
Het is tijd voor de ultieme test: de verovering van het onbekende eiland “Play Beach”!​
We zullen onze scheldering vlag planten en laten zien dat de speelclub de dapperste bemanning van de zeven 
zeeën is! 🏴‍☠️​
Hou je verrekijker in de gaten — er volgt nog een berichtje en een mail met alle praktische info. 

  

Tot op de fuif maatjes!!! 

Groetjes van Kapitein Adriaan, Eerste stuurman Kobe, kanonnier Yilan, matroos Iben, scheepskok Aron 
en dekschrobber Hannes. Groetjes van Kapitein Adriaan, Eerste stuurman Kobe, kanonnier Yilan, matroos Iben, 
scheepskok Aron en dekschrobber Hannes.  

 
 
  
 
 

 

 

 
 
  
 

 



Rakkers 

 

Na een superleuke overgang, startdag en al enkele toffe spelletjes de voorbije weken, zijn 
we alweer toe aan november!  

Ook deze maand staat er veel leuks op het programma, maar het eindigt een beetje anders 
dan anders… 👀 

 

Zondag 2 november: 

Deze zondag trekken we door Melle in het grote Cluedo-Spel om de moord op leider Ilias op 
te lossen...😱🤯 

 

Zondag 9 november: 

Vandaag gaan we iets doen waar al elke zondag naar gevraagd wordt, we gaan op de 
welgekende RUILTOCHT!!!🔂 

 

Zondag 16 november: 

Op deze zondag is het tijd voor de Paralympische Spelen van Melle! Vastgebonden of niet, 
wie zal met een medaille naar huis komen?🏅 

 

Zondag 23 november: 

Vandaag is het Leiders tegen Rakkers in het toffe '1-Tegen-Allen'-Spel. Wij voorzien een lijst 
opdrachten, als jullie ze niet allemaal kunnen uitvoeren tegen 18u , wint de leiding!🏆 

 

Vrijdag 28 november : 🎬 FILMAVOND! 

Dit weekend geen gewone zondag, we nodigen jullie vrijdagavond uit voor een gezellige 
filmavond waar drankjes en snacks aanwezig zullen zijn! 🍕🍿🥤 

 

👉 Belangrijk: zondag 30 november is er dus géén Chiro!  

 

De week hierna verwachten wij een speciale gast, helemaal uit Spanje...🛳️🔜 

 



Toppers, wat een topstart van het jaar! 

Deze week hebben we samen een leuke rechtendoortocht gedaan, en vorige week trokken 
jullie heel Melle door tijdens het fotospel 📸 — en die foto’s… wauw, echt geweldig! 

 

En het beste moet nog komen, want binnenkort is het tijd voor onze filmavond 🍿 én nog 
véél meer leuke activiteiten. 

 

Wij kijken er superhard naar uit om dit jaar samen met jullie te beleven… en hopelijk jullie 
ook! 🤩 

 

Kunnen jullie dit kruiswoordraadsel oplossen?  

 

 

 

1.​ Rivier in de buurt  
2.​ Beste jeugdbeweging van allemaal 
3.​ Rode trui, Chiro broek = ... 
4.​ De naam van onze Chiro 
5.​ De jongste groep 
6.​  



 Dag liefste kereltjes 

 

De eerste maand zit erop en wij zijn blij dat jullie al elke zondag zo talrijk aanwezig waren. Er 
zijn al geestige activiteiten de revue gepasseerd maar gelukkig heeft jullie leiding nog heel 
wat in petto. 

 

2/11: Na onze halloweenfuif (waarop jullie uiteraard verwacht werden) is het op zondag 
natuurlijk nog niet gedaan met griezelen. Jullie mogen op zoek gaan naar het meest 
angstaanjagende item 🤨 

 

9/11: We weten al dat jullie allemaal clowns zijn maar zijn ook wel eens benieuwd naar jullie 
grote acrobatentrucs 👷 

 

16/11: Om ons voor te bereiden op onze filmavond mogen jullie eerst zelf jullie beste 
acteerskills laten zien. Misschien gebruiken we wel een bepaald programma als inspiratie 🙈 

 

22/11: FILMAVOND 😍 De leiding heeft alvast de meest romantische films uitgekozen die 
jullie lekker gezellig met de dames kunnen bewonderen 😬 

 

30/11: Om te bekomen van alle blauwtjes die jullie gelopen hebben op de filmavond zit er 
volgens ons maar 1 ding op: kop omhoog en door! 🏁 

 

Groetjes 

Jullie favoriete kerelleiding 

 

 

 

PS: vergeet jullie huiswerk niet te maken voor de Chiro : Callboys kijken is de boodschap !!!  

 



 ASPIS 

–NOVEMBER– 

  

Gegroet vrienden, we starten de maand november met een dagje 
bekomen om er dan direct in te vliegen op 2 november.Het thema 
van de maand kan je terugvinden op deze pagina. 

7 tot 9 november trekken we ons terug op een geheime locatie, en 
dit keer met wat meer volk. We krijgen bijstand van 
 de aspidames van chiro Geertrui!!! 

  

 

Voor de resterende zondagen kunnen we extra kledij en goede 
stapschoenen aanraden maar meer geven we nog niet prijs. 

  
​​   

xxx de leiders 
​Tobias, Michiel en Milan 
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